
 



Ilse Baay en Fotografie 

 

Erg leuk om u een gedeelte van mijn werk te laten zien dat ik zoal gemaakt heb de laatste tijd al zal 

natuurlijk niet alles te zien zijn op deze expositie bij Sanquin. Ik ben in ieder geval blij en dankbaar 

dat mij deze gelegenheid wordt geboden. 

Het is zo'n stimulans om zo weer met mijn eigen website  www.ilsebaay.weebly.com bezig te zijn en 

daardoor met mijn eigen creativiteit. Dit maakt ook dat ik lekker aan de gang wil gaan. Nu eens niet 

voor een ander maar heerlijk voor mezelf, voor de energie, de rust en het plezier dat ik eruit haal. 

 

In deze expositie laat ik één thema zien waar ik echt door geraakt en geïnspireerd ben:  

Urbex fotografie.  

 

Als lid van de fotoclub Fotovrienden West-Friesland organiseren we ieder jaar een uitje naar een 

‘Urbex’ locatie – meestal in het 

buitenland – om oude leegstaande 

gebouwen vanbinnen en -buiten te 

fotograferen.  

Daar gaan soms spannende 

momenten mee gepaard zoals over 

hekken en muren klimmen of nauwe 

openingen trotseren - hopelijk 

zonder kleerscheuren. We zorgen 

wel altijd dat we bij elkaar in de 

buurt blijven omdat het ook wel 

gevaarlijk kan zijn door verrotte 

vloeren en vallend puin. Ons motto 

is sowieso ‘Leave nothing but 

footprints’  

 

 

 

    
 

 

http://www.ilsebaay.weebly.com/


Behalve Urbex-locaties fotograferen heb ik een brede interesse en fascinatie voor allerlei fotografie- 

onderwerpen. Daar kom ik bij de club erg aan mijn trekken aangezien we elke maand een ander 

thema hebben waartoe ik mezelf verplicht elke keer een of twee foto’s in te zenden.  

Ik ga graag naar lezingen van andere fotografen en doe af en toe een cursus.  

 

Sinds 2013 organiseer ik samen met de club elk jaar 

de Kunst in de Etalage – altijd in de twee weken rond 

de kunstmarkt in september. Een win – win evenement 

voor fotograaf en winkelier kun je wel zeggen. Wij 

een podium voor onze foto’s en zij aandacht voor de 

winkel d.m.v. de publiciteit die we eraan geven.  

 

 

 

 

 

 

 

Soms word ik gevraagd om een evenement, 

jubileum of (bruilofts-)feest te fotograferen.  

 

Voor Debutade Teekengenootschap heb ik het 

hele evenement van hun 150 jarig bestaan 

gefotografeerd en in een fotoboek vastgelegd.  

 

 

 

 

 

Jaarlijks fotografeer ik het Vestivolt Evenement – een 

voortvloeisel uit het Firefestival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natuurlijk zijn (mijn klein) 

kinderen ook een dankbaar 

onderwerp en ik geniet er dus 

erg van hun regelmatig te 

kunnen vastleggen op de 

gevoelige plaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast doe ik af en toe mee aan wedstrijden om mezelf te kunnen meten met anderen en omdat ik 

het vooral ook erg leuk vind ergens naartoe te werken. Ik vind het bijvoorbeeld erg spannend om te 

weten of ik een beetje heb gescoord. 

 

Sinds twee jaar doe ik mee aan Tribute to Colour in Heerhugowaard en in beide keren zijn een of 

beide van mijn ingezonden foto’s bij de eerste 30 beste foto’s beland.  

 

In 2016 heb ik meegedaan aan de  ‘DWDD Eddy van Wessel  fotowedstrijd - Zwart –Wit’ 

Op 11 maart een mailtje dat ik in de voorselectie zat en dus misschien een winnaar kon zijn. Dat 

werd ik helaas niet, maar van de meer dan 650 ingezonden foto's hoorde ik wel bij de beste 30! Een 

ereplaats op de site en ook tijdens de uitzending getoond  

 



In 2015 heb ik meegedaan aan de door de Fotobond georganiseerde Foto Regionaal  

FOTO REGIONAAL – FOTO NATIONAAL 2015 

     
 

     
  

Aangezien ik met Foto Regionaal de eerste prijs heb 

gewonnen met mijn serie van 5 foto’s  

                   “Samenleven @ 20 M2”  

was ik automatisch genomineerd om mee te doen met 

Foto Nationaal 2015 van de Fotobond!  

En weer met resultaat: Oogappel 2015!!   

Weliswaar net niet bij de 13 winnaars, maar wel weer 

een ereplaats. Dus heel erg blij en trots!  

 

 

Afgelopen jaar (2017) heb ik weer meegedaan maar viel toen niet in de prijzen. Toch elke keer erg 

leuk om mee te doen! Je foto’s worden besproken, je ziet heel veel van anderen en je leert er enorm 

veel van.  

 

Al me al een heel fijne bezigheid en vooral een ontzettend leuke hobby. Er zijn altijd onderwerpen te 

fotograferen, te selecteren en bewerken. Vervolgens te koesteren, en dan vooral ook uit te printen en 

het een en ander te delen d.m.v. zelfgemaakte kaarten en dus ook exposities.   

 
Dit is ook allemaal terug te vinden op mijn website. Daar kan iedereen natuurlijk veel meer foto’s zien en ook 

een kijkje nemen in mijn andere hobby’s. Ik probeer de site goed bij te houden, al kost ‘t wel wat moeite. 

Voor de club doe ik nl. ook de website en die heeft gezien de algehele verantwoordelijkheid toch meer 

prioriteit. Ik hoop dat u kunt genieten van de foto’s hier gepresenteerd.   

 

Groet, Ilse 


